
Orde van Dienst zondag 10 september 2023 
Startzondag en herbevestiging ambtsdragers 
 
Thema: Ga mee... 
 
Voorbereiding 
 
Welkom door de ouderling van dienst;  
 
De gemeente gaat staan. 
 
Aanvangslied: lied 276 vers 1 en 2 (Zomaar een dak boven wat hoofden) 
 
Stilte, moment van persoonlijke bezinning. 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed  
 
V Onze hulp is in de naam van de Heer, 
 
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
V Onderricht ons in uw woorden, 
 schenk ons leven op uw wegen. 
 
A LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN 
 ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN 
 
V Dat uw goedheid ons mag vinden; 
 dat uw heil onze toekomst wordt 
 en uw woord ons weerwoord is 
 waar het leven wordt weersproken. 
 
A LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN 
 ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN 
 
V Blijf gedenken wie wij zijn. 
 Gij, onze hoop waar nog de nacht duurt; 
 Gij, onze troost waar wij verdwaald zijn. 
 Met uw woord schenkt Gij het leven. 

A LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN  
 ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN 
 AMEN 

De gemeente gaat zitten. 
 
Gesproken opmaat naar het kyrie 
Gezongen kyrie Lied: 281 vers 1 t/m 5 (Wij zoeken hier uw aangezicht) 
Gesproken overgangswoord 
Gezongen gloria Lied 281 vers 6 t/m 10 (De zon straalt) 
 
Opmaat naar bijbelverhaal en overdenking – twee afbeeldingen, zie bijlage 



Kijk- en meezinglied: Ga je mee zeg niet nee 
(https://www.youtube.com/watch?v=18bi6TE-HqY ) 
 
De kinderen gaan naar de nevenruimte 
 
Dienst van het woord.  
(vanaf de kansel) 
 
Gebed voor de opening van het Woord.  
 
Schriftlezing II Koningen 2: 1-14 (door de Lector) 
 
Lied: lied 528: 1, 2, 3, 4, 5 (Omdat hij niet ver wou zijn) 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
  
Meezingen met het lied: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses 
Shaffy ( https://www.youtube.com/watch?v=HThgAQksAjI ) – ondertussen komen de 
kinderen terug in de kerk 
 
Dienst van het antwoord.  
(Vanaf de liturgische tafel) 
 
Herbevestiging ambtsdragers 

 Inleiding 
 Herbevestiging (ambtsdragers naar voren) 
 Vraag aan ambtsdragers – vraag aan gemeente 

 
Gemeente van Christus hier in Zevenhuizen en Moerkapelle, willen wij  
Corry, Hanneke, Nel,  Bert, Kees, Gijs, Harry en Dick ook in de komende tijd 
het vertrouwen geven voor het werk dat zij doen?  
Willen we hen bemoedigen en praktisch helpen waar dat kan,  
met hen spreken over wat er in gemeente of kerk niet goed gaat,  
maar ook met hen delen wat ons blij maakt en als zegen zien?  
Willen we voor hen bidden; vandaag en in de tijd die komt? 
Gemeente, wat is daarop ons antwoord? 

Gemeente: JA! 

 
 Gebed 
 Zegen 

 
Corry, Hanneke, Nel,  Bert, Kees, Gijs, Harry en Dick, jullie dragen het ambt, 
Gods zegen draagt jullie.      
 
Wees dan als gezegende op weg in het licht van Gods liefde,  
in het voetspoor van Jezus, uit de kracht van de Geest. 
 
allen: AMEN. 

 
 (zegen)lied: lied 833 (Neem mij aan zoals ik ben) 



 
Inzameling van de gaven (tijdens de dienst) 
 
Gebeden (dankzegging, voorbeden, stilte en Onze Vader)  
 
Slotlied (zo mogelijk staande): Lied 832 (Geroepen om op weg te gaan) 
 
Wegzending en zegen. 
In de ruimte gezet door Gods scheppende hand, 
in de vrijheid geplaatst door het Woord, 
in het licht gesteld door Gods liefde, 
gaan we op weg, 
omvat door de zegen, 
om te zijn tot een zegen. 
 
De Eeuwige is voor u om u de juiste weg te wijzen 
De Eeuwige is achter je, om je te beschermen tegen gevaar 
De Eeuwige is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen 
De Eeuwige is in jou, om je te troosten in verdriet 
De Eeuwige is boven u en jou en mij, om ons allen te zegenen, 
Vandaag en alle dagen 
 
Gezongen Amen (lied 431c)  
 
 
 
 
 
 


